POLİTİKA 


EKONOMİ 
KULTUR 


Bu sayfa sizin 


Ağa ailesinin kurbanı olduk . $ 5 


Biz Silvan'ın Akdere köyü halkındanız. Daha doğrusu eski Akdere köyü halkından. Çünkü 7 aydan beri köyümüze gidemiyoruz, toprağımızı ekip biçemiyoruz. Evimiz de yok. Şimdi Silvan sokaklarında sürünüp gidiyoruz. 

Serencamımız yıllar önce başlar. Devlet, toprağımız olmadığı için bizi Akdere köyüne iskân etti. Toprak verdi, ev verdi; 
kendi halimizde geçinip gidiyorduk. 

Bir zaman geldi, musallat oldular bize. 
Buranın köklü ağa ailelerinden birisi idi bunlar. Toprak kendilerininmiş. Halbuki bu toprakları bize devlet, Toprak Tevzi 
Komisyonu eliyle vermişti. Tehdit etmeye başladılar. Daha ileri giderek dövdüler ve sövdüler. Kendimizi bazan koruduk, bazan gücümüz yetmedi, koruyamadık. 
Yıllarca kan aktı, 

Sonra bir gün bizi köyden sürdüler. 
Evimizi yıktılar. Taş taş üstünde bırakmadılar evlerimizde. Tutup geldik Silvan'a. İş tutamadık. Başvurmadığımız yer kalmadı. Sahip çıkanımız olmadı. Halen de yok. Yetkililere sesleniyoruz: 

— Bizi köyümüze, evlerimize, topraklarımıza' kavuşturun! Yıllardır çektiğimiz çileye son verin, bizi ezdirmeyin. Biz de insanız, biz de bu memleketin çocuklarıyız. 


Ihsan Biçimli — Silvan 


* 


Maaş farklarını ölmeden bir alsam 


Personel Kanununun uygulanmasıyle meydana gelen 9 aylık maaş farklarını alamadan emekli oldum. Benim gibi daha birçokları da emekli olmuştur. 


tabii. Biriken bu farkların ne zaman verileceği de belli değil. Bu farklar hiç olmazsa emekli olanlara verilse de, emeklilik hayatında bir işe yarasa. Yoksa biz öldükten sonra varislerimize mi verilecek? 

Herhalde emekliye ayrılanlara verilecek bu farkların tutarı, bütçeye bazı masraflardan fazla bir yük yüklemez. 
Esasen yüksek dereceli memurların çoğu bazı ek ödeneklerle bu farkları eskiden de almakta olduklarından Personel Kanunu aylık farklarından daha çok küçük memurlar yararlanacaktır. İlgili makamlardan hiç olmazsa emekliye ayrılanlara bu farkların ödenmesi için tedbirler diliyoruz. 

Bir emekli — Ankara 


Bir garip diyar 


Geri kalmış illerimiz içinde bir ilimiz de Çankırı'dır. Çerkeş, Kurşunlu ve 
Bayramören'in yolları asırlardır. asfalt yüzü görmediğinden, yazın toz toprak, kışın ise çamur deryası halini almaktadır. Bayramören nahiyesinin arka kıs- ` mından akan çaya ufak bir baraj kurularak, elektrik üretmek suretiyle, birçok köy elektriğe kavuşturulabilir. Birçok ilimizde futbol sahası, stad bulunduğu, 
Çankırı'nın bu iş için elverişli yeri olduğu halde bir stad bile Çankırı'dan esirgenmiştir. Çankırı'da fabrika namına birşey yoktur. Halkın çoğu işsizdir, bunlara iş bulmak, iş sahaları açmak tabii ki devletimizin görevleri arasındadır. 


Sinan Altın — Çankırı 


* 


Durum 


Sıkıyönetim ilân edenler, kanlı bir baskı yönetimi kuranlar bir yandan bütün demokratik, anti-emperyalist akımları ezmeyi; yerli-yabancı büyük sermayenin, toprak-çiftlik beylerinin talanını, öte yandan da Amerikan emperyalizminin, NATO'nun hakimiyetini rahatça devam ettirmeyi öngörüyorlardı. Erim ve Melen hükümetleri her iki hedefe de ulaşamadılar. İşçi sınıfının, gençliğin, devrimci aydınların yerli-yabancı büyük sermaye ve tekellere, NATO'ya, Amerikan emperyalizmine karşı yürüttüğü ulusal-sosyal kurtuluş savaşı durmadı. Hem de bütün kanlı ve yığınsal baskılara, sıkıyönetim mahkemelerinin, faşist polis, savcı ve yargıçların kan ve ölüm saçmalarına rağmen durmadı. 


Erim ve Melen hükümetlerinin, onları işbaşına getiren genel kurmay başkanı Tağmaç, cumhurbaşkanı Sunay ve bunlara bağlı generallerin sözde «anarşistlere» karşı imiş gibi gösterdikleri terör esasta Türkiye'de gelişen anti-emperyalist demokratik akımlara karşıydı. Çünkü aslında, anarşist diye adlandırdıkları grupçuklar, Maocular, MDD'ciler ve PD'ciler saf, iyi niyet sahibi gençleri aşırı hareketlere sürmek ve teröre zemin hazırlamakla iktidarın, emperyalizmin demokratik güçleri ezmek politikasına hizmet ediyorlardı. 


Aşırı hareketlere girişenlerin eylemlerini engellemek için sıkıyönetim gibi bugün artık medeni ülkelerde çağdışı sayılan ve hiç bir zaman uygulanmayan yöntemlere başvurmaya hiç te ihtiyaç yoktu. Devletin güvenlik kuvvetleri aşırı hâreketlere girişenlerle başetmeye yeterdi. Fransada ve Batı Almanyada da adam kaçırmak, banka soymak gibi aşırı hareketler görülmüştü. Hattâ Batı Almanyada Bader-Meinhof grubu diye anılan aşırı hareket taraftarları yaptıkları bombalı suikastlarla 4 kişinin ölümüne, birçoklarının da yaralanmasına, bir hayli de maddi zarara sebep olmuşlardı. Fakat B. Almanya hükümeti ne sıkıyönetim ilân etmiş, ne terör ve ölüm saçan mahkemeler kurmuştu, Bunun yanısıra da ne sosyalist partiye, ne komünist partisine, ne de işçi ve demokratik gençlik ve aydın akımlarına dokunmuştu, Hattâ Tupamaroslar diye anılan şehir gerillalarına karşı Uruguvay hükümeti olağanüstü tedbirler alirken bu ülkedeki sosyalist ve komünist partilerine karşı herhangi bir tedbir almamıştır. Bu partiler kapatılmadığı gibi, hükümetin terörüne karşı gerek parlamento içinde, gerekse dışında sert bir muhalefet yürütmekten geri kalmamışlardır. 


Tabii ki bu, burjuva hükümetlerinin insaflı oldukları manasına gelmez. Bu ülkelerdeki hükümetler bizde görülen aşırı ve azılı terör hareketlerine başvurmüuyorlarsa, bunun sebebi, oralarda işçi sınıfının çok daha güçlü, gerek politik gerekse sendikal planlarda çok daha geniş ölçüde örgütlü olması ve bütün emekçilerin demokratik haklarına daha büyük bir kuvvetle sahip çıkma imkânını yaratmasındadır. Bu sonucu, demokrat ilerici aydınların, gençliğin çok iyi örgütlenmiş olmalarının, özellikle Maocu ve Troçkist grupları daha geniş ölçüde demaske etme imkânlarının varlığı da etkilemektedir. 


Türkiyede işçi sınıfı, özellikle politik alanda büyük çapta teşkilâtlanma imkânlarından yoksun olmasına rağmen, sürekli devrimci bir güç olarak belirebilmiştir. 
Ve hem emperyalizme, hem de onun müttefiki durumunda olan işbirlikçi burjuvaziye karşı sınıfsal ve ulusal bir muhalefeti sürekli sosyal ve politik eylemlerle, grev toplantı, gösteri ve yürüyüş hareketleriyle yürütmek, geliştirmekle hareket etrafında bütün ulusa demokratik güçlerini seferber etmek imkânını yaratmıştır. İşçi sınıfının bu eylemleri ulusal bir anti-faşist, anti-emperyalist bilincin, yani demokratik, ulusal ve sosyalist bir düzen yaratma bilincinin gelişmesini sağlamıştır. 


Temmuz ve Ağustos ayları içinde Haber-İş Sendikasının memleket ölçüsünde aldığı grev kararı ve bu kararın yeryer alınan lokavt kararlarına, hükümetin ve sıkıyönetim komutanlıklarının engellemelerine rağmen yürütülmesi işçi sınıfının gücünü ve eylemlerinin sürekli devrimci niteliğini bir daha göstermiştir. 


Ağustos ayı içinde Tekgıdaiş, Tarımiş, Geneliş, Oleyiş, Tez Büro İş, Madeniş, Çimseiş, Gesiş, Teksif, Tümtiş, Tarım İşçileri Sendikası, YSE Iş, Metaliş, Harbiş, Seyhan Demiryolu İşçileri Sendikası, Teksif Karşıyaka şubesi, yani on dokuz işçi sendikası federasyonunun Adana'da işçi haklarını savunmak üzere büyük bir miting kararı almıştır. Bu da işçi sınıfının günlük istekler dışında ve onun üstünde, memleket ölçüsünde ulusal sorunlara da sahip çıktığını ve bu sorunlara demokratik, halkçı bir açıdan çözümler getirmeye çalıştığını göstermektedir. Çünkü hemen hemen bütün sendikalar tarafından desteklenen bu miting kararı, iktidarın, cuntacı paşaların Devlet Güvenlik Mahkemeleri kurmak, Danıştayın hükümet kararlarını iptal edebilme hakkını ortadan kaldırmak gibi bazı demokratik hakların son kalıntılarını da yoketmek üzere Anayasada yeni bir değişiklik yapmaya hazırlandığı bir devreye rastladı. Daha doğrusu, işçi haklarını savunmak üzere bir miting tertipleme kararı, iktidarın bu teşebbüslerine karşı alındı. 


Bu gelişmeler, objektif şartların işçi sınıfını politik ve sendikal alanda birlik kurmaya, bu birliği güçlendirmeye zorladığını göstermiştir. İşçi sınıfı sendikal ve politik birliğini gittikçe artan bir hızla sağlamaya doğru gitmektedir, Üç büyük sendika konfederasyonu; yani TÜRKİŞ, DİSK ve Bağımsız Sendikalar Konfederasyonları arasında eylem, politik tutum ve program sınırları önemli ölçüde silinmiş ve bütün bu sendika konfederasyonları, emperyalizmin Türkiyedeki işbirlikçilerinin dayattığı aşırı sömürü, baski ve faşizm yöntemlerine karşı fiili, ortak bir eyleme girişmişlerdir. Bu eylem programlaşmış değildir. Fiilidir. Fakat bütün programlaşmış eylem birliklerinin fiili bir ortaklıktan hareket ettikleri de bilinen bir gerçektir. 


Türkiyeye özgü şartlar, işçi hareketinin daha fazla sendikalar çatısında yoğunlaşmasını sağlıyor. İşçi hareketinin devrimci sürekli niteliği sarı sendikacıları bile daha ileri mevzilere geçmeye zorluyor. Bundan ötürüdür ki, sendikacılık planında, genellikle devrimci sendikacılığın doğrultusunda bir birleşme, toparlanma hareketi gittikçe kuvvetleniyor. 


Kalkınma, sanayileşme edebiyatına rağmen memlekette işsizlik ve ekonomik durgunluk gittikçe artıyor. Çalışma bakanı Uzuner bir demecinde işşizler sayısının 
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3 milyona: yaklaştığını söyledi. Bir ailenin ortalama beş kişiden kurulu olduğu kabul 
edildiği: takdirde, demek oluyor ki, işçi kesiminden on beş milyon insan işsizliğin doğurduğu bütün sonuçları, sefaleti, yıkımı sineye çekmek zorunda kalmaktadır. 
Perspektifler bu durumun daha da kötüye doğru gelişeceğini gösteriyor. Ekonomi uzmanı Prof. Halük Cillov gibi birçok burjuva ekonomistleri ve resmi çevreler dış ülkelerde bulunan işçilerimiz tarafından getirilen ve geçen yıl içinde 450 milyon doları bulan dövizleri bir «can kurtaran simidi» saymaktadırlar. Yeryüzünde, kurtuluşu, dışarıya gönderdiği işçilerinin getirdikleri dövizde bulan başka bir devlet daha var mı? Yoktur elbette. Çünkü böyle bir durum, bir devletin sürdürdüğü ekonomik politikanın tam iflâsının ilânından başka bir anlam taşımaz. Yunanistan, İtalya, Yugoslavya vb. gibi, dış ülkelere işçi gönderen memleketler vardır. Bunların ekonomisi de işçilerinin getirdiği dövizden faydalanır. Fakat bu dövizleri «can kurtaran simidi» saymak medeni ülkeler arasında yalnız Türkiyeye mahsus bir özelliktir. 
Melen-Tağmaç-Sunay iktidarı hızla sanayileşmeye gideceğine, hizla üretim araçları üreten sanayii kurmaya yöneleceğine, dışarıya daha fazla işçi gönderip, onların getirdiği dövizlerle gününü gün etmek yoluna gitmektedir. Türk işçisinin Batı Almanya, Belçika, Hollanda, Fransa gibi Ortak Pazar ülkelerinde daima aranan işgücü olmasını daha fazla sağlıyabilmek için, işçilerimizin haklarını Ortak Pazar statüleri çerçevesi içinde aramaya yanaşmamaktadır. Bunu Ortak Pazar Karma Parlamento Komisyonu raportörü Ozel Ölçmen, 13 Temmuz tarihinde, Cumhuriyet gazetesine yazdığı bir makalede açıklıyor. 


Melen hükümeti, Ortak Pazar statüleri çerçevesi içinde, Türk işçisinin haklarını aramaya gitmiyor, çünkü bunu yaptığı takdirde, Batı: Avrupa ülkelerindeki tekeller için Türk işçisi kolay sömürülür, fazla kâr sağlar niteliğini kaybedecektir. 
Haklarını arayan öteki ülke işçileri için olduğu gibi, Batı Avrupa patronlarının Türk işçisi istemesi de azalacaktır. Bu da işbirlikçi burjuvazinin birçok sebeblerden ötürü işine gelmemektedir. Evvelâ Batı Avrupa ülkelerinden işçilerimizin sağladığı dövizler azlacak, belki de iyice suyunu çekecek. Yani batmaya yüz tutan işbirlikçi burjuvazi «can kurtaran simidini» tamamen değilse bile, büyük ölçüde elinden kaçıracaktır. Ayrıca dışarı giden işçiler, yani bu canlı, savaşkan insanlar yurtta kalacak, iş, ekmek ve özgürlük isteyecektir. Bütün bunları önlemek içindir ki, iktidar dış ülkelerdeki işçilerimizin haklarını arama yönüne gitmemektedir. 


İktidar fabrika, işletme kurmak için sermaye olabilecek milli. birikimlerin önemli bir kısmını, NATO ve Amerikan emperyalizmi: uğruna, silâhlanma masraflarına ayırmaktadır. Ankaraya gelen bir Amerikan heyetiyle imzalanan bir anlaşmaya göre, Vaşington Türkiyeye, bedeli 4,5 milyar lirayı bulan 40 adet Fantom uçağı satacaktır. Ayrıca, on yıllık bir süre için, yine silâhlanmaya, 10: milyar lira ayrılacaktır. Bunun dışında, 50- milyarlık bütçenin yarısının harp masraflarına gittiğini de unutmamak gerek. Amerikan emperyalizmine bağlılık politikası işte böyle bir yıkım yaratmaktadır. Oysa ulusal bağımsızlık, ulusal ordu, ulusal ağır sanayi, barış, iyi komşuluk, silâhsızlanma politikası, hem milli bir orduyu ayakta tutmayı, hem de ulusal üretim araçları ağır sanayiin kurulmasını sağlayabilecektir. 


Bu aşırı silâhlanma yarışının, NATO'nun, Amerikan emperyalizminin harpçi politikasını benimsemenin sonuçlarından biri de enflâsyonun, hayat pahalılığının durmadan artmasıdır. Yoliş sendikası başkanı Refet Altın'ın, memleketimizde iki yıl 
içinde hayat pahalılığının W, 38 artmasına karşılık, gündeliklerin ancak h 14 
oranında yükseldiğine dair açıklaması cunta hükümetinin icraatının en kestirme 


bilânçosudur. 
Ye Si 


Baskı ve kanlı teröre rağmen durmayan direniş 


Türkiye işçi sınıfı, emekçi halkımızın tekellerin sömürüsüne, emperyalizme ve faşizme karşı yürüttüğü çetin savaşta öncülük rolünü gayretle yerine getirmektedir. 
İşçi snufının öncülüğündeki bu savaş, faşist baskı ve teröre, sokak ortasında adam öldürmelere, Kızıldere katliamı tipindeki kanlı olaylara, idamlara rağmen devam ediyor. Gerici iktidar çevreleri, tekelci burjuvazi, yurdumuzda bir buçuk yıla yakın bir zamandan beri sürdürdükleri baskı ve terörle işçi sınıfını yıldırmaya, bu savaşı baltalamaya, işçi sınıfı yönetimindeki savaşı durdurmaya çalışıyorlar. 


Faşist saldırıların başlıca hedefi, işçi sınıfı oluyor. Gerici çevrelerin amacı, önce savaşın öncüsünü' susturmak, bunun ardından da savaşa katılan emekçi köylülere, Yurtsever aydınlara, gençlere, ordudaki halktan yana subay ve erlere darbeler indirmektir. İşçi yöneticilerinin, sendikacıların tutuklanması, işçi grevlerinin yasaklanması, işçi sınıfı davasını destekleyenlerin yığınsal bir şekilde tutuklanması ve faşist mahkemelerde idam ve ağır ceza talepleriyle yargılanması, hep bu amaca yönelmiş terör zincirinin birer halkasını teşkil etmiş ve etmektedir. 


Günlük tecrübenin de gösterdiği gibi, en kaba saldırılara rağmen işçi sınıfının savaşı bir an bile durmamış, tam tersine ekonomik haklar uğrunda girişilen savaş günden güne politik nitelik almış, büyük sermayenin, tekellerin, gerici zümrenin iktidarını geriletmeye yönelmiştir. Örneğin, Posta, Telgraf, Telefon, Radyo ve Televizyon işçilerinin bütün yurtta kademeli olarak uygulamak için başladıkları grev başarıyle sona erdi. İyi örgütlenmiş olan ve bilinçli bir şekilde yürütülen grev sonucu sendika üyesi işçilerin ücretlerine 15 lira, sendikalı olmayanların ücretlerine 12,5 lira zam yapılmış ve 25 lira çocuk parası verilmesi sağlanmıştır. 


Diğer taraftan Yol-İş Federasyonu ile Kara Yolları Genel Müdürlüğü arasında sürdürülen toplu sözleşme görüşmelerinde, Genel Müdürlüğün 9/, 34 oranında zam isteklerine karşı, sadece 9/, 6 oranında bir zam yapacağını açıklaması sonucunda bütün iş yerlerinde grev kararı alınmıştır. Yol-İş Federasyonuna, Kara Yollarından 36,500, Yol, Su Elektrik işyerlerinden 12 bin, Demiryolları ve Limanlar Dairelerinden 2 bin işçi olmak üzere, 50 binden fazla işçi üyedir. Grev hareketleri hızla devam ederken iktidar çevreleri, işçi ve sendikacıları tehdit etmeye başlamışlardır. Federasyon Genel Sekreteri Rafet Altın, «Diyarbakır ve Ankara Sıkıyönetim Komutanlıklarından, grev yasağına işaret eden mektuplar geldiğini» söylemiştir. Sendikanın işçi isteklerinden fedakârlık yaparak ücretlere 0 26 oranında zam: yapılmasına rıza göstermesine rağmen, Kara Yolları Genel Müdürlüğü sendikanın bu isteğini de reddetmiştir. 


Sıkıyönetim terörüne, yığınsal işten atmalara, ücretlerin dondurulmasına karşı İstanbulda, Kayseride ve diğer bazı illerimizde ilân edilen grevler, alınan grev kararları, işçi 'sınıfının faşizme, kanlı teröre ve barbarca sömürüye karşı savaşı, durmaksızın genişlemektedir. Geçenlerde 90. doğum yıldönümünü kutladığımız uluslararası işçi hareketi yöneticilerinden Georgi Dimitrof bundan 37 yıl önce faşizmi şöyle tarif etmişti: «İktidarda faşizm, finans kapitalinin, en gerici en şovenist ve en emperyalist unsurların açık terörist diktatörlüğüdür .. .» Georgi Dimitrof'un yıllarca önce söylediklerinin ülkemizdeki faşizmin içyüzünü açıklaması bakımından olduğu gibi, faşizme karşı savaşın örgütlenmesi bakımından da büyük önemi vardır. Dimitrof, faşizmi tarif ederken yenilgeye uğratılmasının, geriletilmesinin somut yollarını da aydınlattı. Şöyle ki faşizme karşı savaş, işçi sınıfının öncülüğünde yürütülür ve bütün öteki emekçi yığınlar, ilerici güçler, aydınlar, esnaf, genç ve ordu icindeki yurtsever güçler işçi sınıfı etrafinda birleşirler. Dimitrof faşizme karşı savaşın güçlü bir tekcephe gerektirdiğini, kurulacak tekcephenin özünü işçi sınıfının ekonomik ve politik menfaatlerinin korunmasını gerektiğini belirtti. Emekçi yığınlarının menfaatlerini savunmayı amaç edinen işçi sınıfı örgütlerinin ve ilerici akımların yapacakları eylem birliğinin yardımiyle en geniş bir tekcephe kurulması mümkündür. Türkiyenin şimdiki somut koşulları içinde eylem birliği, işçilerin zaman zaman somut isteklerle veya genel bir istekle giriştikleri hareketlere uyumlu yeni ortak eylemler şeklinde olabilir. 

Türk işçi sınıfının, cuntanın bütün baskı ve terörüne rağmen durmayan direnişi, memleketimizdeki emekçi yığınlarının eylem birliğinin temelini atmıştır, Geliş- 


meler tekcephe olanaklarının gittikçe arttığını göstermektedir. 
L. Yılmaz 


Anayasa'yı neden değiştirmek istiyorlar? 


Cuntacı paşalar ve halka dayattıkları Melen hükümeti, faşist biçimi idareyi iyice yerleştirmek, terör ve baskı hareketlerini süregen hale getirmek ve bir buçuk yıldan beri Anayasa'nın yerini almış olan «12 Mart muhtırası» na hukuki meşruiyet kazandırmak için yeni bir tertibe daha giriştiler. 1961 Anayasasını ikinci kez değiştirme hazırlıklarına başladılar. 


Cumhurbaşkanı Sunay 13 Temmuz günü, Parlamentoda grubu bulunan siyasi partilerin genel başkanlarıyla Florya köşkünde bir toplantı yaptı. Cuntanın başı Sunay bu toplantida, Melen hükümetinin Anayasa'da yapmak istediği yeni değişikliklerin siyasi partiler tarafından desteklenmesini istedi. Bu değişiklikler genel olarak şu noktalarda toplanıyordu: 


1. Anayasanın giriş kısmı ile birçok maddesinin 12 Mart Muhtırasına göre değiştirilmesi; 


2. Bugünkü rejime karşı yönelebilecek hareketlerin peşinen önlenmesi. için alınacak hukuki, idari ve zabıta tedbirlerinin arttırılması ve bu alanda hükümete sınırsız yetkiler tanınması; 

3. Devlet Güvenlik Mahkemelerinin kurulması; 

4. Danıştay, Anayasa Mahkemesi gibi Anayasa kuruluşlarının yetkilerinin. kısıtlanması ; 

5. Üniversiteler, TRT gibi kuruluşların özerkliğinin kaldırılması. 


Sunay-Tağmaç-Melen üçlüsünün, Anayasayı yeniden değiştirip, insan hakları ve özgürlüklerinin son kalıntılarını da ortadan kaldırmaya yönelmesi, başta işçi sınıfı olmak üzere, tüm ilerici ve devrimci güçler, 1961 Anayasasından, demokrasiden, özgürlükten yana olan kuruluşlar, bilim adamları, Anayasa profesörleri tarafından büyük bir endişeyle karşılandı. Türk-İş Federasyonuna bağlı 18 büyük işçi örgütü, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) bildiriler yayınlayarak, işçi haklarını, insan temel hak ve özgürlüklerini hedef alan bu Anayasa değişikliğine kesinlikle karşı olduklarını açıkladılar. Türkiye Gazeteciler Sendikası Ankara ve İstanbul Şubeleri de, aynı nedenle, Anayasa değişikliğine karşı çıktılar. CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit, CHP yığınının, Anayasanın ikinci kez değiştirilmesine karşı olduğunu bildirdi. 


Melen hükümetinin Anayasada yapmayı tasarladığı değişiklikler konusu, bazı Anayasa profesörleri tarafından da eleştirildi. Ağustos ayı başında bu amaçla İştanbul'da bir gazete tarafından bir forum düzenlendi. Bu foruma İstanbul Hukuk Fakültesi dekanı profesör Orhan Aldıkaçtı, öğretim üyelerinden profesör Vakur Versan ve profesör İlter Turan da katıldılar. Her üç hukuk ve Anayasa profesörü de, yapılmak istenen Anayasa değişikliklerinin geriye doğru bir adım olduğunu, getirilmek istenen maddelerle keyfi bir idarenin yerleştirilmesi amacı güdüldüğünü belirttiler. z 


Foruma katılan profesörlerden Vakur Versan görüşlerini şöyle açıkladı: «Bugün Anayasamız, özellikle iktidar çevreleri tarafından tenkid ediliyor. Bilen, bilmeyen herkes, beğenmediği her şeyin kabahatini Anayasada arıyor, onu kınıyor ve değiştirilmesini istiyor ... İleri sürülen gerçeklerin hukuki ve ilmi bir nitelik taşımadığı, düzeyde kaldığı kanısındayız. Fikrimizi şu açıdan açıklayalım: “1961 Anayasası ne yenilik getirdi? 

1961 Anayasası, Atatürk ilkelerine uygun olarak, çağdaş, sosyal, ve ekonomik 
alanlarda ilerlemiş toplumlara ulaşmak için Türk vatandaşına, bizlere eskisine kıyasla daha fazla sosyal, ekonomik ve siyasi haklar tanıdı. Şimdi, istenilmeyen bunlardır. 

1961 Anayasası, Üniversiteye, TRT'ye ve benzeri kuruluşlara özerklik getirdi. Şimdi 
bunlar lüzumsuz sayılıyor. 


1961 Anayasası, fertlerin sosyal, politk ve ekonomk hak ve özgürlüklerini teminat 
altına aldı. Şimdi iktidar çevreleri, bu teminatı kendi çikarları yönünden zararlı, hattâ tehlikeli görüyorlar. Hak ve özgürlükleri daha da kısıtlamak istiyorlar. 
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Anayasamızın getirdiği bu yenilikleri reddetmek, istememek ve zararlı görmek ve aynı zamanda da «hür», «demokratik» sistemlerden, idareden söz etmek, görülüyor ki, birbirleriyle bağdaşan, tutarlı durumlar değildir. Hem hak ve özgürlükleri kısıtlayacaksın, hem de «Türkiye hür ve demokratik bir hukük devletidir» diye söz edeceksin. Buna kim inanır? ... 

Dikkat edilirse, Anayasayı değiştirmek isteyenler, bu isteklerine esas olarak uygulamayı gösteriyorlar. Oysa Anayasayı uygulamakla görevli olanların: başında hükümetler geliyor. Anayasa hükümlerini: gerektiği gibi uygulamayan siyasi iktidarlar, bu suçlarını örtbas etmek için Anayasayı kabahatli: gösteriyor, onu «lüks» bir Anayasa ilân: ediyorlar. Açık söyleyelim: memleketteki huzursuzlukların kaynağını Anayasada değil, bu Anayasanın emrettiği köklü reformların, sosyal değişimlerin yapılmamasında,. iktidarların bu yöndeki tutumlarında aramak lâzımdır. 
Melen hükümetince yapılmak istenen Anayasa değişiklikleri hukuk açısından incelendiği zaman, başlıca amacın ileride, Türkiyede her türlü denetimden uzak bir keyfi idare kurmak olduğu açıkça ortaya çıkmaktadır. Bunun için, bu nitelikteki Anayasa değişikliklerine kesinlikle karşıyız .. .» 

Anayasanın ikinci kez değiştirilmesine, özellikle Devlet Güvenlik Mahkeme- 


leri'nin kurulmasına kesinlikle karşı çıkan profesör İlhan Arsel de, bir yazısında şöyle diyor: 

«Devlet güvenliği sihirli bir deyimdir. İktidar çevreleri, hemen bütün tarihimiz boyunca ve özellikle Osmanlı İmparatorluğu süresince, aklın almiyacağı,. insafın kavrıyamıyacağı  gaddarlıkları,. haksızlıkları ve hürriyet yasaklamalarını hep bu sihirli deyimi, yani «devlet güvenliği» deyimini kullanarak işlemişlerdir. Bu konuda verilecek örnekler yüzlerce ve binlercedir. Fakat biz yalnız şunları hatırlayalım: Fatih Sultan Mehmet, kendisinden çok önce yerleşmiş olan «kardeş katli» müessesesini hukukileştirirken, bunun din adamlarından aldığı tasviye ve fetvaya ve bu fetvanın dayanağı olan «Devletin Güvenliği ve Toplumun: asayişi» nedenlerine dayandırmiştı. Köprülü Mehmet Paşa, sadece “beş; yıllık vezirliği devresinde, «devlet güvenliğini sağlıyorum» diye 30 bin insanı öldürtmüştü. Tarihçi Hammer'in hesaplarına göre, sözümona asayış uğruna adam öldürme normları padişahlar için her gün ortalama 7, vezirler için her gün 6 kelle idi. Devlet güvenliğini sağlamanin ilmi bu idi zamanın padişahları, paşaları için. 


Zamanla bu üsuller, yerini daha farklı, daha az göze batıcı, fakat aynı sonuçlar verici şekillere terketti. Ve bu usuller, biçim değiştirerek, günümüzde de devam ettirilmektedir. Siyasi iktidarlar, toplumun huzur ve asayişini sağlamanın sırrını sanki Anayasada arar oldular. Anayasaya şu veya bu maddeyi sıkıştırmakla, Anayasadan şu veya bu hükmü çıkarmakla bu huzurun kendiliğinden geleceğini sandılar ve sanıyorlar. Hastalığın gerçek nedenleri üzerinde duracakları ve bunu tedaviye çalışacakları yerde, suni ilâçlarla deva çaresi aradılar ve arıyorlar. Ve şimdi «Sıkıyönetimin sona ermesi halinde, eğer yeterli tedbirler alınmış olmazsa devletin çökeçeğini» iddia eden iktidar çevreleri, Anayasayı yeniden değiştirmek tasarısındadırlar. 


Devlet Güvenlik Mahkemelerinin kurulmasında ısrar eden iktidarlar şunu daima unuturlar ki, topluma: saygı ve sevgi telkin edemeyen ve devlet yetkilerini kullanmaya ehil olmayan bir hükümet için devlet güvenliğine sahip çıkmanın imkânı yoktur. Ne asıp kesmeler, ne Makyavelce usuller ve ne de Anayasa kurnazlıkları ... Hiç bir şey para etmez. 


Devlet güvenliğini. sağlamanin başlıca: yolu, topluma, insan hak ve özgürlüklerine, toplumun ana direği olan Anayasaya. saygi göstermektir. Anayasanın emrettiği köklü reformları gerçekleştirmek, ulusal çıkarlarımızın gerektirdiği sağlâm bir iç ve dış politika izlemektir. Şunu hatırlatmak yerinde olacaktır ki, bugünkü hükümet tarafından Anayasada yapılmak istenen değişikliklerin. başlıca amacı, sıkıyönetim rejimini başka bir kisve altında ve farklı deyimlerle devam ettirmektir. 

Bilinmelidir ki, buna hiç ihtiyaç yoktur. İşbaşına getireceğimiz siyaset adamlarımız, biraz ciddi, biraz samimi ve en önemlisi biraz vatansever olsunlar yeter ,..» 


Sadık Toksöz 


Düşünceye saldırı 


12 Mart muhtırası, Türkiye tarihinde ve özellikle 1961 Anayasasına dayanan 
İkinci Cumhuriyet tarihinde halk yığınlarına, ilerici güçlere, komünistlere, işçilere ve sendikalara karşı en gerici saldırı belgesi olarak yer alacaktır. İşçi sınıfını ve demokratik hareketi hedef alan 12 Mart muhtırası sayesinde cuntacı paşalar, onların NATO'daki ortakları, CİA ve MİT ajanları memleket ekonomisinde, savunma sisteminde, kültürel gelişme alanlarında kilit noktalarını ele geçirmişlerdir. 


Türkiyede terör ve baskının her geçen gün daha da şiddetlenmesiyle, 1961 Anayasasının, kısmen de olsa, sağlamış olduğu basin özgürlüğü tamamiyle ortadan kalkmıştır. Memleketimizde basına karşı yürütülen baskı ve terör o kadar şiddetlidir ki, 12 Mart muhtırasından sonra tutuklanan ve zındanlara atılan gazeteci ve yazarların serbest birakılması için Birleşmiş Milletler Teşkilâtı Af Komisyonu bile harekete geçmek zorunda kalmıştır. Oysa, faşizmi kılavuz edinen cuntacı paşalar Türkiyede basın suçundan: ötürü tutuklu gazeteci ve yazar bulunmadığını iddiaya devam etmektedirler. Adalet Bakanı Alpaslan 26 Temmuzda «Düşüncesinden ötürü cezaevinde gazeteci ve yazar yoktur ve olamaz» derken, kendisine meselâ gazeteci Çetin Altan'ın Sağmalcılar cezaevinde bulunduğunu ve yazar Yılmaz Güney'in sıkıyönetim zındanlarında çağdışı işkenceler neticesinde intihara teşebbüs ettiğini hatırlatmak gerekiyordu. 


Türkiye ve dünya kamuoyunca, memleketimizde tutuklu bulunan gazeteci ve yazarların serbest bırakılması. için: açılan kampanya, faşizmi yerleştirmek isteyen cuntacı paşaları bir hayli düşündürdü. Faşist paşalar dünya kamuoyuna, Türkiyede basının özgür olduğunu, basına ve TRT'ye sansür uygulanmadığını ispat için, «Basın OÖzgürlüğünün 64. yıldönümünü» kutlamaya özel bir önem verdiler. Ancak 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Melenler, Tağmaçlar ve suç ortakları bununla basına yaptıkları terörü ve baskıyı gizliyemiyeceklerini anlayınca Başbakan Melen, Adalet Bakanı Alpaslanla birlikte, Gazeteciler ve Yazarlar cemiyetlerini dolaşmaya başladı. Fakat her defasında kendilerine memleketimizde tutuklu gazeteci ve yazarlar bulunduğu delillerle gösterildi. İstanbul Gazeteciler Sendikasında Melen'e ve Alpaslan'a, Gazeteciler Sendikası Genel Başkanı, Türkiye'de bazı çevrelerin basına dolaylı baskı yaptıklarını ve bu şekilde basın özgürlüğünü etkilediklerini bildirdi, ve bunun açık bir. sansürden de daha ağır ve etkili olduğunu söyledi. 


«Almanyanın Sesi» radyosunda bir konuşma yapan Federal Almanyalı gazeteci Dr. Wolfgang Hopker, Türkiye'de 17 gazetecinin cezaevinde bulunmasını sert bir dille kınadı: ve tutuklu bulunan gazetecilere Türk hükümetinin “anlayış göstermesini istedi. Burada hatırlatılması gereken bir şey varsa, o da memleketimizde tutuklu bulunan gazeteci ve yazarlar sayısının 17 olmadığıdır. Aslında hapislerde çürüyen gazeteci ve yazarların sayısı 60'ı geçmiştir. Ve bütün bu gazeteci ve yazarlar, yalnız ve yalnız halka hizmet ettikleri, gerçekleri gizleyenlerin iddialarını delillerle çürüttükleri için tutuklanmışlardır. Bağımsız. Milletvekillerinden Celâl Kargılı, Başbakan Melen'e ve Adalet Bakanı Alpaslan'a verdiği yazılı bir soru önergesinde şu soruların cevaplandırılmasını istedi: 


1. Türkiye'de basın suçundan dolayı tutuklu ve mahküm olarak cezaevinde kaç basın mensubu yatmaktadır ve bunların adları nedir? 

2. Sikiyönetimin ilânından günümüze kadar Türkiye'de kaç gazeteci, TRT ve ajans mensubu hakkında takibat açılmıştır? Bu kimselerin adları nedir? Hakkında takibat açılan bu kimseler niçin tutuklanmış ve niçin mahküm olmuştur$ 

3. Türkiye'de kaç basın mensubu hakkında basın suçundan dolayı dava açılmıştır? Bu davaların kaçı devam etmektedir? Kaçı sonuçlanmıştır? 

4. Halen Türkiye'de toplu basın mahkemelerinde ne miktarda dava dosyası vardır? 

5. Bugünkü koşullarda Türk basını özgür müdür? 

Bu soru önergesine bugüne dek, gerek Başbakan Melen, gerekse Adalet 


Bakanı Alpaslan cevap vermediler. 

Şimdiye kadar kapatilan gazete ve dergilere gelince, bunların sayısı çoktan 50'yi. aşmıştır. Bundan başka yasaklanan: yüzlerce kitap yakılmış, ayrıca yüzlerce kitap komünizm propagandası yapıldığı iddiası ile toplatılmıştır. Bu Kitapları yasaklayanlar, yaktıranlar, Türkiye'de basın özgürlüğü olduğunu iddia edenlerdir. 
Gazeteci, yazar ve diğer aydınların evlerinde yapılan arama taramalar sonucunda sol eğilimli bir kitap ele geçirildi mi, kitabı evinde bulunduran derhal sıkiyönetim zındanlarına. atılmaktadır. 

Cuntacı paşaların faşist iktidarı memleketimizde fikir hayatını daha iyi kontrol edebilmek için kilit noktalarına kendi adamlarını, emekli albay, yarbay ve generolleri: getirmektedir. TRT ve memleket gazeteleri bu iktidarın, sıkıyönetimin kürsüleri haline getirilmiştir. Yurtsever ve demokratik görüşlü gazeteci ve yazarlarımız ise sıkıyönetim komando ve askeri birlikleri tarafından tutuklanıp, eşi görülmemiş işkencelere tabi tutulmaktadırlar. 

Fakat halkçı aydınlarımız da, tıpkı işçi sınıfımız, tıpkı yurtsever gençlerimiz gibi, cuntacı paşaların zulmü karşısında boyun eğmemekte, doğru bildikleri yolda yiğitçe yürümektedirler. Düşünce hayatımızda zaman zaman meydana gelen boşluklar genç nesilden gelen yeni yeni kuvvetler tarafından doldurulmakta, böylelikle halk davası uğrunda savaşanların sayısı, eksileceği yerde, cuntacı paşalara inat, daha da artmaktadır. ? 
T. Akça 


Faşizmi yerleştirme süreci ve ırkçılık 


Memleketimizde kanlı iktidar başları faşizmin sürekliliğini sağlamak, mevcut sömürü düzenini payandâalamak, emperyalizmin eğemenlik ve menfaatlerine bekçiliğe devam etmek için sıkıyönetimi iki ay daha uzattılar. Bir yılı aşkın sıkıyönetim döneminde faşist hükümet binlerce işçi köylü ve genci; yüzlerce gazeteci, yazar, ve şairi; birçok avukat, profesör, öğretmen ve subayı sorgusuz sualsiz tutukladı ve toplama kamplarına, hapislere atarak kendilerine insanlık dişi işkenceler yaptı. İlerici güçlere, yurtseverlere karşı girişilen bu saldırının amacı faşist yönetimi yerleştirmektir. Yalnız sıkıyönetim faşizmi döneminde tutuklanan ve ortaçağı usulü işkencelere tabi tutulan vatandaşlarımızın sayısı 15 bini geçmiştir. Baskı ve terör işçi sınıfına, devrimci sendikalara olduğu kadar, emekçi halkin haklarını savunan devrimci partilere ve aydınlara da yöneltilmiştir. Örneğin, yabancı ülkelerde de seçkin bir Anayasa uzmanı olarak tanınan profesör Mümtaz Soysal faşist hükümetin mahkemelerince 6 yıl ağır hapis cezasına mahküm edildi. Sıkıyönetim döneminde 50 den fazla dergi ve gazete kapatıldı, birçok illerde grevler, toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasaklandı. 

Bilindiği gibi, bütün faşist düzenlerde, hakim ırktan gayrı irklar baskı altına alınır, eritilmek, yokedilmek istenir. Cunta iktidarının Kürt asıllı vatandaşlarımıza karşı politikası o derecelere vardırılmıştiır ki, bugün Türkiye'de Kürtlerin adını ağıza almak, Kürtçeden söz etmek bile suç sayılmaktadır. 

Bilindiği üzere Türkiye emekçilerinin partisi olan Türkiye İşçi Partisi'nin kapatılmasinda «Kürt halki» deyiminin kullanılması en önemli gerekçe olarak ele alın: mıştır. Konuşmalarında «Kürt halki», «Türkiye halkları» deyimleri geçtiği için Tarık Ziya Ekinci, Canip Yıldırım, Musa Anter, Kemal Burkay, Naci Kutlay gibi birçok aydın tutuklanmış, ya da kovuşturmaya uğramıştır. Değerli sosyologlarımızdan İsmail Beşikçi sirf Kürt sorunu üzerine 'yazdığı bilimsel bir eser sebebiyle Diyarbakır sıkıyönetim mahkemesinde 13 yıl 7 ay ağır hapis cezasına çarptırılmıştır. 


Abdülhamit dönemini andıran. kanlı terör, MİT, CİA usulü siyasi cinayetler, asker-sivil işbirlikçi egemen çevrelerin resmi politikası haline geldi. Sıkıyönetimce tutuklanan yurtseverlere uygulanmakta olan canavarca işkencelere karşı halkımızın 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hoşnutsuzluğu son kerteyi bulmuştur. Mecliste, bağımsız bir: milletvekili, sıkıyönetim zındanlarında vatandaşlara yapılmakta olan işkenceler hakkında 'cunta iktidarı başbakanından izahat isteyince, Melen de, iflâs etmiş Erim gibi, komplo manyaklığını açığa vuran bir nutuk çekmekle yetinmiştir. 

Sıkıyönetim terör mahkemelerinde yargılanan yurtseverler, yiğitçe tutumlarıyle, direnişleriyle, açlık grevleriyle sıkıyönetimin uzatılmasını, faşist kanunlar çikarılmasını, Anayasanın yeniden değiştirilmesi teşebbüslerini protesto etmektedirler, 

Süregen hale getirilmek istenen faşizme karşı direniş, anti-emperyalist savaşın bir bölümüdür. İşçi sınıfının grevleri, toplu sözleşme görüşmelerindeki azimli tutumu, grev kararları, sınıfsal dayanışma eylemleri; halk kitlelerinin hayat pahaldlığına, binbir haksızlık ve adaletsizliğe karşı gittikçe şiddetlenen tepkisi anti- faşist, anti-emperyalist mücadelenin ta kendisidir. 

Faşist hükümet sıkıyönetimi ardarda uzatmakla, faşist kanunlarla, komando baskınlarıyla, kanlı terörle geniş halk yığınlarının kinini bastırmak, işçi sınıfının, sosyalist akımın öncülük ettiği devrimci, anti-emperyalist mücadeleyi ezmek sevdasındadır. Fakat iç ve dış düşmanlarımızın, asker-sivil işbirlikçi çevrelerin niyetleri boşa gidecektir. Çünkü çağımız kapitalizmden sosyalizme geçiş çağıdır, ulusal ve sosyal kurtuluş mücadelesinin geliştiği ve güçlendiği çağdır. Bunu Türkler de, Kürtler de, azınlıkta bulunan diğer vatandaşlarımız da bilmekte, hepimizin ortak yurdu olan Türkiyenin faşizmden kurtulması, halktan yana, adil bir düzenin kurulması uğrundaki savaşı aralıksız olarak sürdürmektedirler. 

Kaya Şengün 


Tunç'un basın toplantısı ve yankıları 


2 Ağustos'ta Türk-İş Genel Sekreteri Halil Tunç, memlekette 12 Mart muhtırasından sonra meydana gelen durumla ilgili bir basın toplantısı düzenlendi. 
Tunç'un basın toplantısında yaptığı konuşmayı şöyle özetleyebiliriz: 

1. 12 Mart'tan sonra geçen süre içinde hükümetlerin ele aldığı reformların hiç biri gerçekleştirilmemiştir. Buna karşılık egemen çevrelerin istediği her şey yapılmıştır, 

2. Ekonomimiz özel sektörün eline: ve insafına terkedilmiştir. 

3. Yurdumuzda egemen çevrelerin bir ittifakı kurulmuş, devlet ve toplumumuzun menfaatleri, küçücük bir azınlığın çıkarları uğruna, unutulmuştur. 

4. Kamuoyu gerçekleri öğrenmek olanağından yoksun bırakılmıştır. Türk kamuoyu kendi menfaatleri aleyhinde oluşturulmaktadır. 

5. Hükümetler patrondan akıl alarak, işçiye akıl vermektedir. 

6. İşverenler grev yasağını kendi. çıkarlarına uyacak şekilde. istismar etmektedirler. 

7. Fiyatlar, bütün iddialara rağmen, durmadan artmaktadır. 
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Tunç'un bu konuşması birçok kişileri telâşa düşürdü. Bütün bu gerçekler bilinmediği için değil tabii. Eğemen çevreleri korkutan, daha doğrusu şaşırtan, bunları Tunç'un söylemesi oldu. 

Tunç'un konuşmasından hemen sonra düzenlenen basın toplantılarında gazaba gelenler, yazılı mesajlarda kendisine saldıranlar ve suçlamalarda bulunanlar kimlerdi? Birkaçını sayalım: İşverenler Sendikası Başkanı Kaya, İstanbul Sanayi Odası Başkanı: Soysal, Türk sanayicileri ve İşadamları Derneği Başkanı Berker, Ege bölgesi Sanayi Odası Başkanvekili Omer Beşe, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Ticaret Borsaları Birliği ve benzerlerinin temsilcileri. Yani Tunç'un konuşmasında adı geçen ittifakı kuranların sözcülüğünü yapanlar. Bunlar Tunç'u suçlamakta, ona saldırmakta adeta yarışa giriştiler. Bu durumda Tunç yalnız mı kaldı? Hayır! 
Tunç'u böyle konuşmaya zorlıyanlar, yani Türk-İş'e bağlı sendikalar, sendikalı işçi yığınları, terörün, ağır ekonomik baskı'nın giderek şiddetlendiğini gören ve savaş gereğini duyan işçi sınıfı Türk-İş Genel Sekreterini hararetle desteklediler. İşçi yığınlarından gelen baskı sonucunda birçok gerçekleri dile getiren Tunç'a yapilan saldırılar karşısında işçi yığını susmadı. Dertlerini dile getiren Türk-İş Genel Sekreterine sahip çıktı. Türk-İş 3. Bölge Temsilciliği ile TGS İzmir Şubesi, Çimse-İş, Petrol-İş, Harp-İş, Metal-İş, Tes-İş, Sağlık İş, ve Oleyiş Sendika başkanları ortaklaşa bir telgrafla Tunç'u ve parmak bastığı gerçekleri savundular. Böylelikle sendikalı işçiler kesin savaş azmini bir defa daha gösterdiler, Sanayicilerin sözcüsü Soysal'a gönderilen telgrafta «... gerçek dışı, hakaret dolu beyanlar yağdırarak bizleri susturacağınızı sanıyorsanız, uyarmış olalım ki, tamamen ham hayaller içindesiniz» diye yazdılar. 

İşbirlikçi azınlığı korkutan Tunç değil, Türk-İşteki işçi yığınlarıdır. Tunç sadece gerçekleri açıklamıştı. Ve bu kadarla da yetindi. İşçi yığınları ise savaşa kararlı olduklarını belirttiler. Halil Tunç'un konuşmasında somut bir çıkış yolu, savaş çağtısı ve metodları gösterilmese de, Türkiye'nin nasil bir uçuruma doğru gittiğine, yurdu bu uçuruma doğru sürükliyenlerin kimler olduklarına ışık tutacak gerçekler ortaya konulmuştu. Tunç, Türk işçi hareketinin şu anda en önemli görevinin görüşlerini açıklaması olduğunu söyledi. Oysa işçi sınıfı, Türk-İş yığını yöneticilerinden yalnız görüşlerini açıklamalarını değil, ittifak halindeki sömürücü zümreye karşı çetin bir savaş açmalarını, bu savaşın yönetmelerini beklemektedir. 

A. Yaman 


Militarizm, nükleer silâhlanma ve ötesi 


NATO'nun emrindeki «Türk Hava Kuvvetlerini güçlendirme Vakfı» denilen harpçi kuruluşun başkanı, Hava Kuvvetleri komutanı Muhsin Batur paşa ile Amerikan harp işleri Bakanlığı silâh satış uzmanı arasında Ankarada Genel Kurmay Başkanlığında yapılan görüşmelerden sonra imzalanan anlaşmaya göre, Türkiye Birleşik Amerikadan 40 Fantom uçağı alacak. Türkiye ile ABD arasında imzalanmış yeni bir ikili anlaşma niteliğini taşıyan bu nükleer silâhlanma anlaşması, Amerika ve NATO harpçıleriyle bütünleşmiş bir durumda olan Türk büyük burjuvazisi hükümetlerine, 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ilerde, Amerikadan yeni Fantom uçakları satın alma olanağı vermekte, açık kapı bırakmaktadır. Gerçekten de, son anlaşmaya göre, Türkiyenin nükleer silâhlanma, Amerika emperyalizminden Fantom uçakları, diğer yığınsal imha silâhları satın alma «hakkı» sınırsızdır. 


Çok yönlü ve derin bunalımlar içinde bocalıyan, dayanılmaz hayat pahalılığı, süregen işsizlik içinde kıvranan memleketimiz için nükleer silâhlanmanın savunma ile ilgisi yoktur ve olamaz. Faşist biçimi askeri diktatörlük Türk ordusunu, kara, hava ve deniz kuwvetlerini yığınsal imha silâhlarıyla donatmakla, silâhlandırmakla Amerikanın, saldırgan NATO'nun soğuk ve sicak harp hazırlığı plânlarını uygulamakta, Amerikan nükleer silâh tüccarlarının, harp sanayii tekellerinin milyarlarca lira tutarında kâr, vurgun sağlamalarını kolaylaştırmaktadır. 

Bugünkü asker-sivil dikta yönetimi, 40 Fantom uçağı için Amerikan silâh fabrikatörlerine, «Lokhiyd» adlı dev tekelin sahiplerine 200 milyon dolar, yani yaklaşık olarak 3 milyar lira ödeyecektir. Bu para 50 milyar liralık devlet bütçesinin hemen hemen yarısını yutan NATO harp masraflarının dışındadır. Ve önümüzdeki on yıl içinde silâhlanma yarışına harcanacak olan 10 milyar liranın da dışındadır. 


Basında açıklandığı gibi, saldırgan NATO'ya, ABD emperyalizmine bağımlılık 
20 yılda memleketimize 173 milyar liraya malolmuştur. Acı gerçeği tam olarak ifade 
etmiyen bu 173 milyar liralık harp masrafı bile memleketimiz, milli ekonomimiz için bir yıkım masrafıdır. Türk Hava Kuvvetleri için Amerikadan alinacak 40 Fantom uçağına 3 milyar liranın heba edilmesi olayının gösterdiği gibi, dikta iktidarı, zamana ve zemine taban tabana zıt, ulusal menfaatlerimize aykırı, ekonomimize zararlı olan militarizm alanında, silâhlanm alanında tırmanmaya devam etmektedir. 
Astronomik rakamlarla ifade edilen bu harp masrafları, memleketimizin içinde bulunduğu derin ekonomik ve sosyal bunalımların, yoksulluğumuzun, geri kalmışlığımızın çok önemli nedenlerinden birini ortaya koymaktadır. Yurdumuz gibi geri bırakılmış bir ülkenin, paşasal iktidarın elinde Amerikan emperyalizminin, NATO'nun harp plânlarına alet edilmesi, nükleer silâhlarla silâhlanması, halkimiz için ulusal bir felâkettir. Olaylar gösteriyor ki, böylesine masraflı, böylesine körü körüne bir silâhlanma yarışı, bu azgın militarizm politikası asalak çevrelerin Holdingçilerin; OYAK tekelinin sahibi para babası generallerin memleketimizde faşizmi yerleştirme, halk yığınlarına, anti-emperyalist güçlere gözdağı verme, Amerikanın, NATO'nun barış düşmanı, ulusal ve sosyal kurtuluş hareketleri düşmanı plânlarını uygulamalarını kolaylaştırma amacını gütmektedir. Askeri dikta iktidarının kuklası Melen hükümetinin nükleer silâhlanma yarışına girişmesi, azılı anti-komünizm isterisine dayanan bir militarizm politikası güdülmesi, yudumuzda faşist rejimi yerlestirme sürecinin tehlikeli bir koludur... 

Militarizm, Yunanistan ve Türkiyede anti-emperyalist güçlere kan kusturan askeri iktidarları ayakta tutmak, mevcut soygun düzenini sürdürmek hedefini gütmektedir. 
Amerikan ve NATO harpçileri, tümüyle askeri üs, açık pazar, ucuz hammadde ve işgücü kaynağı haline getirdikleri Yunanistan ve Türkiyede «Promete» adlı darbe planlarını uygulayarak başa geçirdikleri askeri iktidarlara karşı «tavşana kaç, tazıya 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tut» politikasını izliyerek, birbirlerinden ürkmeleri için tetiplere girişerek, ürettikleri yığınsal ölüm araçlarını, Fantomları satmaktadırlar. Bunların amaçları, dünya barişını, sosyalist ülkeleri, Akdeniz bölgesindeki ulusal ve sosyal kurtuluş hareketlerini tehdit etmek, NATO üyesi ülkelerdeki işçi sınıfını, halk yığınlarını, orta tabakaları baskı ve terör altında tutmaktır. Emperyalizmin başlıca amacı, başta İsrail militaristlerini, Yunan ve Türk cunta hükümetlerini desteklemektir. Oteki amaçları ise nükleer silâh, Fantom uçağı, nükleer denizaltılar üreten harp sanayii tekellerine milyarlar kazandırmaktır. Bu konuda basında çıkan bir demeçten alınan aşağıdaki satirlar bu gerçeği ispatlamak bakımından gayet ilginçtir: «Amerikada, Demokrat Parti başkan adayı Mak Govern'in başkan seçilirse Yunanistana yapılan askeri yardımı durduracağını söylemesi üzerine, cumhuriyetçi senatör Duward Hall, sert bir tepki göstererek, böyle bir davranışın Amerikan havacılık endüstrisine darbe olacağını, kendi eyaletindeki uçak fabrikalarının 30 milyon dolarlık bir kayba uğrayacağını» söylemiştir. 

Bu sözlerin, Viyetnam halıkının katili Nikson'un iktidar partisine mensup bir senatörün silâh tüccarlarının menfaatlerini, milyonlarını savunan bu çıkışının yorumlanmaya ihtiyacı yoktur. 

Amerikan senatörü Hall'ın çıkışı, Beyaz Saray.hükümet sözcüsünün İsraile, Yunanistan ve Türkiyeye satilan Amerikan Fantom uçakları konusundaki açıklamaları Amerikancı, NATO'cu Türk ve Yunan iktidar başlarının, Pentagonun, NATO'nun emrindeki savunma bakanlarının demagojilerini, kuyruklu yalanlarını açığa vurmaktadır. 

Çeyrek yüzyıldır. işçi sınıfının öncülüğünde yürütülmekte olan çetin anti-emperyalist akımın gösterdiği gibi, memleketimiz için tek çıkar yol saldırgan kuzey Atlantik paktından, NATO'dan, SENTO'dan: çıkmaktır. Amerikan emperyalizmini, yabanci sermayeyi, yerli işbirlikçileri kapı dışarı etmektir. İkili kölelik anlaşmalarını. yırtmaktır. Silâhlanma yarışına son vermektir. Silâhlanmanın, emperyalizme bağımlılığın sebep olduğu 120 milyarı aşkın iç ve dış borçları tanımamaktır. 

Memleketimiz için selâmet yolu, askeri masrafları, harp harcamalarını ulusal ekonomimize yöneltmek, öz kaynaklarımızı geliştirmek, kendi elimizle işlemektir. 
Ordumuzu NATO'nun, Amerikanın emrinden kurtarmaktır. Sosyalist komşularımızla ekonomik, politik ve kültürel ilişkilerimizi, dostluk münasebetlerimizi geliştirerek dünya barışına hizmet etmektir. 4 milyonluk Türk işçi sınıfı, bütün yurtsever güçler anti-emperyalist, anti-faşist mücadelesiyle, grevleriyle, çeşitli direniş eylemleri ile ulusal ve sosyal kurtuluş, ekonomik ve: politik bağımsızlık mücadelesinin ön saftarında savaşmakta ve tarihi ödevini yerine getirmektedirler. Bütün halkımızın bu 


savaş cephesinde yer alması şarttır. 
M, Çakıcı 
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Sovyetler birliğinin ekonomik yardımı 


Sovyetler Birliği yurdumuza ekonomik yardımda bulunmaya daha 1930'larda başladı. Memlekette devlet tekstil sanayinin temelini teşkil eden Kayseri ve Nazilli tekstil kombinaları bu yardımın ilk eserleridir. 


Aradan geçen 40 yıldan fazla zaman içinde Sovyetler Birliği Türkiye'ye yardıma hazır olduğunu her vesileyle belirtmiştir. 25 Mart 1967 tarihinde imzalanan «Sovyet-Türk Mali ve Teknik Yardım Anlaşması» işte bu tutumun sonucudur. Bilindiği üzere Türkiye'de yeni tesislerin kurulmasında kullanılmak üzere 5 milyar 850 milyon lira kredi sağlayan bu anlaşma kısa bir zaman içinde meyvalarını vermeye başlamıştır, Bu anlaşmanın ilk eseri bu yılın Mayıs ayında işletmeye açılan Aliağa Petrol Rafinerisi'dir. 1 milyar liraya malolduğu hesaplanan rafineri inşaatı masraflarının 
230 milyon lirası Sovyetler Birliği'nden sağlanan krediden karşılanmıştır. Rafinerinin 
teknik donatımı için gerekli araç, gereç ve makineleri de Sovyetler Birliği sağlamıştır. Rafineri inşaatında Türk işçileriyle birlikte 100 kadar Sovyet uzmanı çalışmıştır. Ayrıca rafineride çalışan uzmanlarımızın Sovyetler Birliğinin modern petrol rafinerilerinde ihtisas görmeleri de sağlanmıştır. Aliğa Petrol Rafinerisi'nin üretime başlamasiyle petrol ithalinden yılda 50 milyon dolarlık döviz kaybı önlenmiş olacak ve rafineride 1000'den fazla işçi, uzman ve mühendis görev alacaktır. 


Sovyetler Birliği'nin ekonomik ve teknik yardımının yeni bir eseri de bu yılın Haziran sonunda işletmeye açılan Bandırma Sülfüik Asit Fabrikası'dır. Fabrika yılda 
120 bin ton sülfüik asit üretecektir. Bu işletmenin kuruluşu için gerekli harcamalarda 30 milyonluk Sovyet kredisinden faydalanılmış, fabrika için gerekli malzeme de Sovyetler Birliğinden alınmıştır. 

Bu yılın sonlarına doğru işletmeye açilacak olan Artvin Lif-Levha Fabrikası da Sovyetler Birliği'nden sağlanan krediyle kurulmaktadır. 95. milyon liraya malolacağı hesaplanan fabrika yüksek kaliteli kereste imal edecektir, Fabrikanın işletmeye açılmasıyle her yıl 15 milyon dolar tutarında dövizin dış ülkelere akması önlenecektir, 

Ülkemizde bir alüminyum fabrikası kurulması için, gelmiş geçmiş iktidarlar yıllardır kapitalist ülkelerden ekonomik ve teknik yardım sağlamayı denemişlerdir. Bu hususta da yardım yine Sovyetler Birliğinden gelmiştir. Türk ekonomisinin büyük bir ihtiyaç duyduğu böyle bir fabrika bugün Seydişehirde kurulmaktadır. Yılda 200 bin ton alümin, 60 bin ton alüminyum ve 25 bin ton işlenmiş alüminyum üretecek olan Seydişehir Alüminyum Fabrikası için Sovyetler Birliği 750 milyon liralık bir kredi açmıştır. Yılda 40 milyon dolar tutarında döviz tasarrufu sağlayacak olan fabrika, ürettiği alüminyumun bir kısmını Sovyetler Birliği'ne satacaktır. 

Türkiyenin en büyük ağır sanayi kuruluşu olan İskenderun 3. Demir-Çelik Kombinası Sovyetler Birliği'nin ekonomik ve teknik yardımiyle kurulmaktadır. 16 Ağustosta kombinanın genişletilmesi konusunu görüşmek için Sovyetler Birliği'ne giden Sanayi Bakanı Mesut Erez şu bilgiyi vermiştir: 

«Tesis, bu güne kadar memleketimizde yapılan ve yapılmakta olan tesislerin en 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büyüğü olup, Ereğli ve Karabük Demir-Çelik Fabrikalarının iki misli büyüklüğündedir. Yapılan hesaplamalara göre maliyeti 6 milyar 492 milyon lira olacak, bu paranın 3 milyar 950 milyon lirası “/, 2,5 faizli ve 15 sene vadeli olarak Sovyet kredilerinden, geri kalan kısmı da iç kaynaklardan karşılanacaktır. İnşaat, 32 büyük müteahhit firma ve Demir-Çelik personeli tarafindan büyük bir süratle devam ettirilmektedir. Mali konular halledilince 1973 yılı başında 2 milyon tona tevsi işinin başlanacağı ümit edilmektedir. İlk etapta tesis, faaliyete geçince yılda 330 bin ton profil demir, 300 bin ton yuvarlak ve çelik tel, 300 bin ton satılabilir kütük demir imal edecektir. Tesis sahası sahilinde, yine Sovyetler Birliği'nin mali ve teknik yardımiyle, Türkiye'nin en büyük limanlarından: biri inşa edilmektedir. Programdan bir sene önde devam eden inşaat tamamlanınca ilk etapte limanda 30 bin tonluk 2,10 bin tonluk 2 ve daha küçük tonajda 4 gemi olmak üzere, 8 geminin aynı anda boşaltma ve yükletme işleri yapılabilecektir. 

İskenderun 3. Demir-Çelik Kombinasının tam kapasiteyle 1974 yılı içinde faaliyete geçmesiyle yılda 2,5 milyar liralık istihsal ve döviz tasarrufu sağlanacaktır.» 


Sanayi bakanının önemini belirttiği bu tesisin inşaasında 20 bin işçi ve uzman çalışacak ve 1974 yılı sonunda faaliyete geçmesiyle 10 bin'den fazla kişiye iş imkânı sağlanmış olacaktır. Böylece binlerce işçimiz yabancı ülkelere gidip iş arama derdinden kurtulacaklardır. 

Bütün bu saydıklarımızdan başka, yine Sovyetler Birliği'nin yardımı ile 310 kilometre uzunluğunda Seyitömer-Seydişehir Yüksek Gerilimli Elektrik Hattı ve Arpaçay Barajı da kurulacaktır. 

Sovyetler Birliği'nin, ekonomimizin kalkınması, ağır sanayimizin gelişmesi için yaptığı, bu yardımlar özel sektöre değil, devlet sektörüne, dolayısıyle emekci halkımiza yardımdır. Ne var ki, emperyalist tekeller ve onların yerli ortakları, memleketimizde uygulanan sıkıyönetim, terör ve faşist baskılardan faydalanarak, milletin malı olan devlet iktisadi kuruluşlarını kendi tekellerine bağlamak ve böylece halkımızı amansızca sömürmek çabası içindedirler. Bu durumda işçi sınıfımızın gayet uyanık davranması ve tetikte olması gerekiyor. Sovyetler Birliği'nin halkımıza yaptığı yardima göz diken ve lokmasını çalmak isteyen yağmacıları zamanında zararsız hale getirmek her yurtseverin ödevidir. 

İlhami Çetiner 


İlâç fiyatları sorunu 


Bugün Türkiyede uzmanlar kişi başına tüketilen ilâç miktarının, yılda, ortalama 
20 lirayı bulduğunu ileri sürüyorlar. İlâç sanayicilerinin iddiasına göre ise, bu miktar 7 lirayı geçmiyor. Oysa Sosyal Sigortalar Kurumunun bir açıklamasında 1967 
yılında bir milyon sigortalı işçi için 67 milyon liralık ilâç tüketildiği belirtilmiştir. 
Demek ki kişi başına aşağı yukarı 67 lira düşmektedir. Ama, sigortalı olmıyan halkın ilâç tüketimi aslında 20 liranın yarısını bile bulmamaktadır. Bu da, 34 milyon 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sigortasız vatandaşın, derdine derman olacak imkândan yoksun olduğunu! göstermektedir. Çünkü istatistiklere göre, toplumumuzda 22 milyon insanın yıllık ortalama geliri 770 lirayı geçmemektedir. Bu gelirle ancak en zayıf besin ve en zaruri ihtiyaç maddelerini karşılıyabilen emekçilerin büyük çoğunluğu ilâcını ancak bu ihtiyaçlarından kesmek suretiyle alabilmektedir. 


Günden güne artan NATO harp masraflarını karşılamak için getirilen vergiler ve yerli-yabancı işbirlikçilerin vurgun zamları yüzünden yaşam koşullarının gittikçe ağırlaşması, montajcılığa, paketlemeye dayanan ilâç fiyatlarının diğer maddelere kıyasla, çok daha büyük oranlarda, durmadan artması halkın ilâç satın alma gücünü daha da düşürmüştür. Bu ise, geniş emekçi yığınlarında derin memnuniyetsizliklere sebep oldu. İlerici basının bu yığınların sözcülüğü görevini yüklenmesi sonucunda Amerikancı paşalar iktidarı bu durumu görmezlikten gelemezdi. Bunun için de sıkıyönetim basınında ilâç fiyatlarında indirim yapılacağına dair sürekli bir propaganda başladı ve kamuoyu aylarca aldatıldı. 


Sağlık Bakanı Kemal Demir de, paşalar hükümetinin bu aldatma politikasına tapatıp uyan bir açıklama yapmakta geçilmedi. Bakanın açıklamasına bakılırsa, bazi ilâçlar 9, 50 pahalılaşmışsa da, bazılarının fiyatlarında 9/(, 8 ile VW, 80 arasında indirim yapılmış, sonuç olarak ta ortalama "/, 20 oranında bir ucuzlama sağlanmış. Oysa, 15 Ağustosta yürürlüğe giren 7 Nisan tarihli bir kararnamede «Türkiye'de: yapılan ilâçların fiyatları düzenlenecek» kaydı mevcuttu. Türkiyede ilâç sanayının O, 86 sının yabanci firmaların veya yabancı-yerli ortak firmaların elinde olduğu ise bir sir değildi. Bu yüzdendir ki, 1970 devalüasyonundan sonra genel fiyat artışları çerçevesi içinde, ortalama 9/, 200 artışla, ilâçlar pahalılaşan maddelerin başında yer aldı. Bu yabancı firmalar ilâç fiyatlarını istedikleri gibi arttırmaya devam ettiler ve ediyorlar. Tabii ki, yabancı firmalarla ortak şirketler işleten ORDU HOLDİNG'ten büyük paylar alan paşaların emrindeki hükümetler, bu hükümeti destekliyen işbirlikçi politikacılar bu şirketlere dokunmadılar ve dokunacakları da yok, 


Emperyalist tekellerle işbirliği yapan, ortaklıklar kuran Amerikancı paşalar, halkımızı bir lokma et bile alamayacak duruma getirdikten başka, çoğu gidasızlıktan, yoksulluktan hastalanan vatandaşların ilâcıyle, yani hayatiyle oynamaktadırlar. Türkiyeyi sehpalar, zındanlar memleketi haline getiren paşalar iktidarının hayatımızla oynamasını. engellemek amacıyle, vatandaş için hastasını sırtına, kucağına alıp, kağnısına yükleyip hükumet kapılarına dayanmaktan, ilâcın, sağlık hizmetlerinin devletleştirilmesini istemekten, bu uğurda mücadele yürütmekten başka çıkar yol kalmamıştır. 

E. Yalazı 


17 


HİKAYE 
Otuzuncu kitap 


«Arkadaş» Yayınevi yazıhanesinin kapısı tırak diye açildi. Kapıyı vurmadan açan adam, bir kedi sürtünüşüyle girdi içeri, Girmesiyle de, kavakların pamukladığı Haziran sıcağından değil, adamın soluğunu da donduran zemheriden kalma bir esinti doldurdu odayı. Ve yazı masası ardındaki yayıncının tüyleri diken diken oldu. 


Göz gözeydiler. Girenin gözleri, ötekinin ürperişini hisseden bir anlayışla bakıyordu. Bu anlayışlı bakışta «kistirdim mı şimdi seni?» diyen kaba alaycılık yoktu, Yayıncıya göre, bu adam kapıyı vurmadan açmasiyle polisti de, kedi gibi sürtünerek girmesiyle pek öyle değildi. Görünüşünde ve duruşunda alışılmış polis çizgileri- nin eksiği yalnız bu kadar değildi. Sivil polis kalıbını dolduramaz bir hali vardı. 
Netekim, birden koltuğa çöküp bacak bacak üstüne atmak çalımını da yapmadan, bir an ayakta kaldı ve sonra âdeta tekmil verir gibi: 


«Nazım'ın yeni çıkardığınız kitabini toplamaya geldim, beyim!» dedi. 

Sesinde, nerdeyse, «emir yukardan, kusura bakma»demenin özür dilemesi seziliyordu. 

Bu anda gözleriyle camlı kapının ötesinde odacısının gözlerini arıyan yayıncı, önce bu sivil memura yer gösterdi, o oturduktan sonra da, sadece sıkıntı boşluğunu doldurmak, biraz da kendini toparlamak için mırıldandı: 

«Hangi kitabını dediniz?» 

«Yorgunu yokuşa çekmeden anlaşalım. Son kitabını ...» (Ve toplama emrini fermuarlı çantasından çıkarıp masaya koydu.) «Şu ,zafere dair' başlığı altında derleyip yayınladığınız . . .» 

Yayıncı toplama emrine hiç bakmadan, gözleriyle odacısını çağırdı içeri. 

«Beye», dedi, — önce beyin kendisine dönüp sordu: — «nasıl, orta şekerli değil mi $» 

«Evet», dedi memur, — ve dudaginın ucuyla gülümsedi. — «ortanın sağından.» 

«Peki, benimki de ortanın solundan olsun, aslanım!» 

Kara yalabık biyığının yarısını kemirip duran odacı, bu ismarlama sırasında patronunun göz işaretini de kaçırmadı. «Başüstüne begim»i âdeta tek heceye sığdırıp geveliyerek acelesiz çıktı. 

Artık yapacağını biliyordu o. Kahveleri biraz geciktirecek, bu arada hemen bir- kaç adam toplayıp, bitişik depodaki kitap paketlerini ya başka paketlerle örtecek, ya da bir yerlere aşıracaktı. 

Sivil memur önce iki parmağını oynatarak: 

«Kitabın yayın dosyasını verim lütfen!» dedi, 

Yayıncı, o değilden, neyin hangi cebinde olduğunu bilemiyenlerin safdil rolüne girmeye çalışıyor, birer birer dolap-çekmece kurcalıyor, dosyaların birini alıp birini bırakıyor, bir yandan da «Şimdi burdaydı, nereye soktum şu dosyayı?» gibilerden mırıldanıyordu. 
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Nihayet bulup uzattı memura. Öteki, körüklü bir solumayla dosyayı açtı. Parmaklarına hafifçe tükürerek, önce takılı kâgıtları, sonra da siyah kıvırcık saçlarını karıştırmaya başladı. 

«Tiraj iki bin, öyle mi?» 

«Evet.» 

«Tam ilân verdiğiniz gün mü sürdünüz piyasaya kitabı, yoksa daha önce mi?» 

«Tam gününde.» 

«Ve bütün tirajı sürdünüz elbet, değil mi?» 

Yayıncı bu «elbet»i birden kavrıyamadı. Ama öteki açıkladı: 

«Elinizde, deponuzda hiç kalmadı hemen hemen yani .. .» 

«Valla», dedi yayıncı, «kaldıysa da, bilmen ki, ancak şurda masadakiler .. .» 

Ve masanın köşesinde yığılı kitaplara el attı. 

«Kaç tane onlar beyim?» 

«Sayarız.» 

«Sayalım.» 

Kahveler geldi arada. Odacı artık biyığının yarısını kemirmiyor, kömür gözleriyle ışıl ışıl bakıyor ve dilini hiç kullanmadan «gereği düşünüldü ve yapıdlı» filân demek istiyordu. 

Yayıncı yük indiren bir hafiflemeyle saymayı bitirdi: 
«Bunlar tam otuz tane.» 

« Öyle mi?» 

Cevabı odacı verdi: 

«Evet begim!» / 

Sivil memur, kahve fincanını sertçe oturttu tabağa. Ve artık işçen bir aceleyle: 

«O halde, bir kâğıt takın lütfen sizin şu makineye,» dedi. 

Kâğıt takıldı. 

«Yazalım tutanağı.» 

Yayıncı hazırlandı, Oteki söylüyordu: 

«,.. yapılan araştırmada, depodaki bütün tiraj satıcılara aktarıldığından, ancak yayınevi yazıhânesinde bulunan ...» — Eliyle makineye dur diyerek, bir daha sordu: — «Kaç kitaptı hepsi?» 

«Otuz tane begim.» 

«Evet, yayınevi yazihanesinde kalan 29 kitaba el konulmuş olup, işbu tutanak düzenlendi ve taraflarca imza edildi.» 

imzaladılar. Otesi de uzun sürmedi. Yirmi dokuz kitaplık paketi koltuklayan memur, otuzuncu kitap da kendi çantasında olarak kapiya doğruldu. Ve girdiği gibi süzülerek çıkıp gitti. 

Açılan kapıdan bu sefer giren esinti, zemherinden kalma değil, kavakların pamukladığı Haziranın ta kendisiydi. 

F E 
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ŞIIR KÖŞESİ 


YARGIÇ 
Gezmiş'lere. 
(... idam kararını imzalıyan yargıç kalemini kırdı.) 


Kalemini kırmaktan ne çıkar yargıç 

hukukta gelenek olsa da boş bu 

yok ki bunda kalemin suçu 

imzalatanlar belli 

ve o akrep kuyruğu imzayı atan da sensin çünkü idamına ferman okuduğun genç bütün bir karayazının karakuş kalemini kırdı ve — kendi kafan da dahil senin — 

kırdı düşünceye vurulan zincirleri 

insanın en güzel işi diye düşünmek 

ve demir zincir kâr etmez ona diye haykırdı. 


Kalemini kırmaktan ne çıkar yargıç hukukta gelenek olsa da boş bu 

gerçi demiş ki bizim dev ozan 

«gün olur daha derin 

daha geniş yaralar açar 

kalemin düşmanlığı mavzerin düşmanlığından» 
kalemin değil ama bu düşmanlık gerçekte sahibinin. 

Baskın basanın diyorlar gerçi yargıç 

gün olur basanlarla sen de basılırsın 

ister kır idamlar imzalıyan kalemini istersen kırma 

yurtseversek eğer 

sallandıkça darağacında bir yurtsever biraz da ben eksilirim 

biraz da sen asılırsın. 


Ne kadar düşünsek yeridir yargiç 

vicdanında birtitreşim varsa düşün 

karar verdin imzaladın ve kırdın kalemini ama 
«rahat vicdan» ile dönünce sen evine akşama ne karar verdiğini ilkönce kızın sordu sevgisidir çünkü gücü bir de umudu 

belki en çok senin onyedi baharlık kızın astırdığın yurtsever delikanlıyı seviyordu. 


Bu sayfa sizin 


Kumburgaz köyü susuz kaldı 


İstanbul'un burnunun dibinde bir Kumburgaz köyü var. Geliştikçe gelişmiş, büyüdükçe büyümüş. Modernleşmiş. Ama, gelin görün ki, köy susuzluktan kavruluyor. Köy meydanındaki çeşmede günlerce su yok. Köylünün hayvanlarına su vereceği havuz kurumuş. Arada sırada incecik akan cami çeşmesinde köylü kuyrukta saatlerce bekliyor. Bu işe bir çare bulmak gerekmez mi? Köyün normal miktarda suya kavuşturulması «YSE» işi ise o, İstanbul Belediyesinin ise o, yok 
Köyişleri Bakanlığının işi ise bakanlık bir an önce bu konuya eğilmeli, köyü çöl durumundan kurtarmalıdır. 


Bir okuyucu — Kumburgaz 


Misır 150 kuruş oldu... 


Pahalılığın nisbeten durakladığı yolunda bazı resmi çevrelerden arasıra sözler duyarız. Oysa zam furyalarının başladığından bu yana “ucuzluk şöyle dursun, her geçen gün herşeyin biraz daha fiyatlandığı meydanda değil mi? 
Devlet mallarında yapılan tek tük cüz'i fiyat indirimleri mi kastediliyor yoksa? 
... Aslında pahalılık ve fiyat artışları, savaş alanında ortalığı boş bulan düşman gibi, ileri harekâtına sinsice devam etmektedir. 

Ev sahibi kiracıya zam yapmış, soran olmamış; kısa kollu, basit bir erkek gömleğinin üzerine pervasızca 130 liralık eti- 


ket asana sebep sorulmamış; vitrindeki bir kadın etekliğinin üzerindeki 300—500 rakkamının sebepleri araştırılmamış ve sonuç böyle olmuştur. 

Daha basit bir misal vereyim: Taze mısır kavurup satanlar vardır. Geçen yıl somağı 50 kuruş iken bu yıl 150 kuruştur. Onlar da haklıdır. Zira balık baştan kokar. 


B. Tunç — Samsun 


Diplomalı işsizler 


Lise menzunu bir gencim. Bu yıl girdiğimiz üniversite imtihanlarına sadece 
liseler ve dışarıdan girenlerin sayısı 114 
bin kişiydi. Bir de buna Sanat Enstitüleri, Ticaret Liseleri ve diğer dengi okul öğrencileri eklenirse, bu rakam şüphesiz 
150 bini aştı. 

Her yıl üniversiteler, belirli bir sayıda öğrenci almaktadır. Bu yıl da bu rakam herhalde 30 bini aşmayacaktır. Diğer yüksek okullar da 20 bin kişi alsa, toplam en çok 50 bin olur. 

Sayın Bakan, ayrıca bu yıl 40 yeni lise açılacağını söyledi. Memleketimizde yeni yeni okullar açılması çok iyi bir şey ama, bu liselerden mezun olan öğrenciler diplomalı işsizler ordusunun birer neferi mi olacak? 

Şimdi. sayın Milli Eğitim Bakanına ve diğer yetkililere bir öğrenci olarak soruyorum, üniversitelere giremiyecek olan 
100 bine yakın öğrenci, ellerinde diplomaları, ne yapacaklar? Sayın bakandan cevap bekliyoruz!... 


S. Başaran — Ankara 


“YÜKSELİŞ” 


Fiyatı 50 kuruş 


